
Zr. Emilia Musatti werd geboren op 21 

november 1943 te Ome (Brecsia – Italië). 
Gedurende haar vormingsperiode in het 

Instituut, studeert ze aan het Instituut Maria 

Hulp te Turijn, waar ze leerling is van Moeder 
Marinella Castagno. 

In 1972 beëindigt ze haar studies van Religieuze 
Wetenschappen aan het theologisch Instituut 

“Regina Mundi” en aan het Instituut voor 
Spiritualiteit “Teresianum” te Rome. 

Nadat ze een tijdje in haar Provincie heeft gewerkt, werd ze in het 
Internationaal Centrum voor jongerenpastoraal te Rome geroepen om 

mee te werken in het kader van jongeren en geloof. 
Zij werkt mee aan een nieuw project voor Jongerenpastoraal. 

 
In 1988 wordt ze verantwoordelijke voor het internationaal noviciaat te 

Contra di Missaglia. 
In 1995 wordt ze benoemd tot Provinciale van Lombardije “H. Familie” en 

verblijft ze te Milaan. 

In het AK van 1996 wordt ze benoemd tot Visitatrice. Gedurende deze zes 
jaar bezocht ze vier Provincies in Brasilië, zes in Italië en Portugal. 

Op het AK XXI in 2002 werd haar mandaat verlengd. 
 


